De Morgenster, 31 maart 2024
Paasmorgen
Thema: ‘Waar ben je’

De viering van Paasmorgen is er één van jong en ouder. De kinderen
blijven de hele dienst in de kerkzaal, ook tijdens de meditatie. Op dat
moment kunnen ze bezig gaan met verschillende werkbladen.

We gaan de vaste schriftlezing uit het Johannes-evangelie op een
bijzondere manier lezen, samen met de kinderen, en sluiten de dienst af
met het prachtige paaslied ‘de steppe zal bloeien’.

- De voorbereiding -

Inleidende muziek

De kinderen brengen met de diaken de nieuwe paaskaars naar binnen
Intussen zingen wij: ‘O vlam van Pasen steek ons aan’ [LB 637]

De bel wordt geluid en de kaarsen op de liturgietafel worden
aangestoken

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Zingen: ‘Dit is een morgen’ [216]



Groet en bemoediging

Drempelgebed

Zingen: ‘Houd mij in leven’ [368d]

Gebed om ontferming, besloten met het zingen van het Kyrié van Sela
Glorialied: ‘Wij zullen leven, God zij dank’ [611]

Toelichting op de bloemschikking

Paasproject met de kinderen

Schriftlezing: Johannes 20: 1- 18 onderbroken door gesprek met de
kinderen

Zingen: ‘Het leven krijgt weer kleur’ [HH 180]

Meditatie

Zingen: ‘U zij de glorie’ [LB 634]

- De dienst van gebeden en gaven -

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De voorbeden worden beantwoord met 368f [‘God van leven en licht’]
Mededelingen en toelichting op de collecten

Inzameling van de gaven

Slotlied: ‘De steppe zal bloeien’ [LB 608]

Zending en zegen

Gezongen amen

Uitleidende muziek

Ouderling van dienst: Hennie Burggraaff
Voorganger: ds. Erik van Halsema
Diaken: Joanne Schuitemaker
Kerkrentmeester: Andries Furster
Lector: Anne Marie Holwerda
Kinderdienst: Linda Telleman
Organist: Klaas de Haan

Met blazersgroep o.l.v. Klaas de Haan: Frank Brugman en Marcel
Poorthuis



